Allerzielen

God, deze dagen maken me stil.
Met weemoed denk ik terug
aan de velen
die mij dierbaar waren
en van wie ik afscheid heb moeten nemen.

Hun namen blijven gegrift
in mijn geheugen
en in mijn hart.

Maar ik mag verder kijken
en weten
dat alle leven
bij U zijn voltooiing vindt.

Geef vrede, Heer,
geef Uw vrede aan de doden.
UL Parochie Heilige Gertrudis Maasbracht
Allerzielen 2014
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Wij bidden voor de zielenrust van
hen die ons voorgingen in de dood,
gemerkt door het teken van het geloof.

Bijzonder gedenken wij hen van wie we in
verbondenheid met onze parochiegemeenschap
afscheid hebben genomen.

Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

Allerzielen 2013 - Allerzielen 2014

2014

8 januari
26 februari
8 maart

1 april

20 mei

6 juni

30 juli

5 oktober
6 oktober

Ton Caris

Marietje van Gennep-van Duijnen
Trui Peeters-Slangen

Annie Busker-Hagen

Til Draeken-Smeets

Math Frencken

Riet Ewalds-Leenen

Johanna van Beers-Rasenberg

Anton Buts

82 jaar
81 jaar
95 jaar
79 jaar
87 jaar
70 jaar
98 jaar
92 jaar
89 jaar



